De Big Bang & de Nieuwjaarsnacht

In den beginne was er Niets
En dat ontplofte!

Ook dat nog!

Gezien het bijna hysterisch enthousiasme waarmee de mensheid zich aan vuurwerk te
buiten gaat, elk jaar, in de Nieuwjaarsnacht — dit jaar in het bijzonder — rijst
onvermijdelijk de vraag of het “knallen” soms onuitroeibaar in de menselijke genen
zit...

En in het verlengde daarvan....zou dat knalgen in ons soms iets te maken hebben
met de oerknal, the Big Bang?

Maar hoe kom je daarachter?

God moeét weet hebben van de oerknal. Dat kan haast niet anders. Immers God is in
alle eeuwigheid van alle tijden.

Dus of Hij heeft die oerknal zelf verwekt ...of als Hij dat niet zelf heeft gedaan, dan
moet Hij in ieder geval weten hoe die oerknal toentertijd tot stand gekomen is. Daar
zou je Hem eigenlijk naar moeten kunnen vragen.

Maar ja .. God iets vragen kan immers sinds eeuwen uitsluitend via een hoogst
onbetrouwbaar medium: het gebed.

Onbetrouwbaar?

Jazeker.

Zo heeft ondergetekende in zijn jeugd jarenlang bijna dagelijks God om een nieuwe
fiets gebeden, om maar niet steeds door weer en wind op het afdankertje (‘de
Terrorfiets') van de broer boven hem naar school te hoeven fietsen. Een onding!

Dag en nacht tot God gebeden dus ... maar nooit ook maar iets van een antwoord!
Een afwijzend antwoord, desnoods. Dan had je tenminste geweten waar je aan toe
was. Niks daarvan. Zwijgen! Een zwijgen immens als het Heelal. Als in de Ingmar
Bergman-film Tysnaden,..

Godzijdank, dat soort sores is heden voorgoed verleden tijd. Vandaag de dag blijkt
God vrij eenvoudig te bereiken via een veel betrouwbaarder communicatiemiddel dan
het gebed: het Internet...

Je kunt God nu een e-mail sturen! Je moet dan uiteraard wel Gods e-mailadres
weten...

Het heeft mij tamelijk veel moeite gekost om het te krijgen, dat wel. Op
zomervakanties veel kaarsen opgestoken in oude Franse kerken en euro’s gedropt in
de roestige offerblokken aldaar. En in Italié, in Toscane, idem dito. Veel wierook
gebrand ook, maar niks, ne rien, nada!



Tot ik op het 'lumineuze' idee kwam God... een gedicht te schrijven
De Laatste Christen — een Cartoon
Christianity — een way of life
that's lost for us
and for which we have no substition
Wisten wij veel dat God eigenlijk Walt Disney...
en dat de Laatste Christen
Goofy

Zie,in het voorprogramma van het avondvullende
epos (Drie Oscars!)

Bambi's kruisiging
draaide Walt Disney— out of courtesy —
speciaal voor ons een remake
van de korte experimentele cartoon

De Nazarener

(scenario: de Grote Boze Wolf)
( muziek: de Drie Biggetjes)

Een man, naakt op zijn lendendoek na
daalt uit zijn graf

Soldaten dobbelen om zijn visgraatpak
EINDE

( abrupt)

En zowaar... het lukte! Plots verscheen er out of the blue een email
op mijn scherm:

Geachte K..

Wat moet dat in godsnaam voorstellen, dat gedicht van je? Het spijt me, maar ik heb



er geen click mee. Totaal niet! Is het soms postmodern bedoeld? Wilde je Lucebert &
getikte Gerrit Achterberg soms mixen met T.S. Eliot & getikte Ezra Pound plus nog
een mager poétisch vernisje van eigen hand erover heen? Nou, dat is dan mooi
mislukt! Niet mooi eigenlijk, als je begrijpt wat ik bedoel...

Mijn favoriete dichter is én blijft Dante Alighieri.

Die schreef tenminste duidelijk over waar het omgaat! De Hel! En dat ook nog eens
hoogst gloedvol! Met als twee extraatjes daaraan toegevoegd : Vagevuur en Hemel.
Mindere geinspireerde werkjes, dat wel. Die hadden voor mij niet gehoeven. Maar ja,
zelfs de boog van Dante kon niet altijd gespannen zijn.

Niettemin... toch leuk, dat je me een gedicht hebt gestuurd. Gedichten, die krijg ik
tenslotte niet zo vaak.

Wel altijd maar gebeden en nog eens gebeden! Saaiheid troef! En nogal eens enkel en
alleen om... poen, poen en nog eens poen of om ...spulletjes. Een nieuwe fiets, bv.
Ook dat nog.. .

Uiteraard antwoord ik nooit op dat génant gebedel. Ver beneden mijn niveau.

Ik ben tenslotte God, GVD! Ik verdien respect. Niet dan?

Nou de groeten dan, Mens, creatuur van me!

God

Hebbes! Gods emailadres ! Ik had het!
Hier komt het. Schrijf het op! Het kan van pas komen.

God@Heelal.com

Prompt e-mailde ik God terug. “Hoe zit dat met de oerknal, Allerhoogste?
Per omgaande ontving ik de volgende email:

Beste Aardworm,

Waarom spreek ik je zo aan? Heus, het is allerminst beledigend bedoeld.

Omdat Darwin het erbij heeft laten zitten! Die komt niet verder dan de constatering
dat aap en mens dezelfde voorvader hebben. Bepaald geen doordenkertje, die
Darwin.

Wat als je doordenkt, echt doordenkt, mens, dan kom je uit bij de worm. Niet de
oeraap is je allereerste voorvader - of voormoeder, zo je wilt — maar de worm. Het
heelal zit niet voor niets vol wormgaten.

Lang geleden al, in mijn Groot Joods Sprookjesboek ( de Bijbel. M.K.) heb ik dat
aldus verwoord.:
“ Aardworm zijt gij en tot de aarde, worm, keert gij terug! “



In de Middeleeuwen is dat, na talloze malen overschrijven door overwerkte
monniken (of halfdronken door teveel Bisschopswijn ...) het volgende geworden :
“Stof zijt ge, en tot stof keert ge terug! “

Wat overigens op hetzelfde neerkomt: Homo sapiens, vroeg of laat gaat Gij de pijp
uit! Punt.Uit!

Niét de geboorte van de aap is dus dé belangrijkste revolutionaire gebeurtenis in de
Natuurlijke Historie voorafgaande aan de geboorte van de mens, maar de geboorte
van de aardworm.

Wat is er dan wel zo revolutionair aan de aardworm?

Welnu, de aardworm is het dier, waarbij mond (input) en anus (output) voor het eerst
strikt gescheiden raken! Dat was bij de diervormen voorafgaand aan de worm niet het
geval, daar vielen mond en anus samen. Dus dat was shit!

Terug naar mijn bestseller ( de Bijbel, M.K.) die stelt : “Dat de mens geschapen is
naar Gods beeld en gelijkenis”

Dat is dus kort door de bocht. Het moet uiteraard zijn:

“ De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de worm... en de worm is
geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God!

De schepping ontstond, toen IK, God, _ een kwestie van voortschrijdende beschaving
_mijn anus scheidde van mijn mond!

Dat ging natuurlijk gepaard — dat kon ook niet anders! - met een enorme scheet: de
Oerknal!

Kortom, zij die beweren : “het Heelal is een enorme flater van God”... die hebben
gelijk...

Sorry
God
Commentaar:
Gods e-mailadres werkt helemaal niet (meer ?) ! Heb ik uitgeprobeerd!

Olav Meijer
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