Zeven Kerstgedichten

(1960 -2024)



White Christmas — Kerstmis 1960

Het sneeuwt klatergouden woorden uit de hemel
Hosannah! Koop dit! Koop dat!

Een gewemel van bordpapieren engelen

daalt in de helverlichte etalages van de stad

Brengt men nog offers van wierook en mirre?
Misschien...
maar de Wijzen houden hun goud

Ook de herders - in al hun Eenvoud
hebben hun schaapjes liever op het droge
dan in de kerststal. In hun harten

is het voor Zijn Mysterie veel te koud!

Hosannah | Alleen os & ezel

- en wie daar voor door wil gaan
scheppen er nog behagen in

om voor een baby in de kou te staan

Wie wordt er eigenlijk meer bemind
de koopkracht van de massa
of het kleine Kerstekind?

Zalig dus dat land, waar Christus wordt geboren
onder een Douglas-spar
ten bate van Warenhuis & Supermarkt



Kerstmis met supermarktkarretje

Hoeveel Kerstnachten nog dwingt men ons
in een dodenrij te staan
ratelend met een supermarktkarretje

Kassal Kassal

Of voort te hobbelen op een (woestijn)lastdier
met een slof Camel onder ons zadel
uit naam van de tabaksindustrie
een stoet van zwarte koningen achterna
Hoeveel Kerstnachten worden we nog gedwongen
te liggen naast de zware adem van een os
plus het dom gebalk van een ezel

Christus asinus est
in een voederbak van de bio-industrie
terwijl buiten in de sneeuw het Leger des Heils
Stille nacht, Heilige nacht staat te zingen

tot een leeg, koud Heelal

Hoe lang nog?



Kerstmenu

Fiks gekruid prijken ze, oudoom Haas
& oudtante Patrijs
op het kerstdiner. Verre familie weleer

Bloed-
verwanten, aangeschoten bij bosjes
in de winterochtendmist

Onsterfelijken
plots onderhevig aan de zwaartekracht
en lang zo onsterfelijk niet meer

December. Ze noemen ze je Monsieur Chablis
Je ontkurkt een premier cru
gooit knoestig lijfjes van oude liefdes

op het vuur

O, met voorheen hun gave lendenen

een Goed Gesprek

nu op dit late uur!

Maar de Dames gaan in vlammen op

December. De dood dient op het spek gebonden
(de fazant) (het hert ) (de ree) (het everzwijn)

Als dessert wordt opgediend

(in bittere koude)

uit de schoot van een Maagd van ijs
een baby van fondant

FrQbliches Weinachten!

Joeuxe No€l!



Kerstfeest — Ongenode gasten

Kan het Kerstfeest zonder Voorgerecht
Zonder garnalencocktail, carpaccio
of ragout?

Zonder Hoofdgerecht
Zonder ossenhaas, varkensrollade

of (getruffelde) kalkoen?

Zonder Bijgerecht
Zonder stoofpeertjes, cranberries
of haricots verts?

Zonder Nagerecht
zonder chocolademousse, ijstaart
of créeme bralée?

Nee, dat kan niet!

Kan het Kerstfeest zonder Maria

Jozet

& het Kindje Jezus?

Dat kan heel goed

Immers in de Kerstnacht

door de Bethlehemse Horeca onderdak geweigerd
heeft Maria moeten bevallen in een stal
Alsof zij & Jozef

hedendaagse (Syrische) vluchtelingen zijn
in Kamp Mouria op Lesbos

Typisch ongenode gasten!

Wi in Europa vieren liever Kerstmis zonder

U toch ook?



Ode aan de Kerstboom

Elektrische kaarsjes & sneeuwwit engelenhaar
& glimmende kerstballen

En al die kitscherige kerstklokjes
die zilverig klingelen

onderaan
aan al dat Hezmatgroen

Ting/Ting!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
En dan ook nog de flonkering
van de majestueuze
Piek
a la het Chryslerbuilding op Manhattan
En helemaal onder aan de voet, o, Tannebaum
een baby uit de Bronx
Woody Allen in een besneeuwd kribje
Hoogst bijzonder

Dat God geboren wilde worden
als Jood

(en niet als Goy...)
in het Jaar Nul

n Israel!



Kerstkaartgedicht

Op de besneeuwde achtergrond
gestalten met middeleeuwse koppen
kleumend voor de poorten van Bethlehem

Het zijn de Herdertjes
uit de Gazastrook!

Hoor, in de kerststal een zwaar ademende os
(een gecastreerde stier...)

& een ezel

(is per se geen paard...)

Onrustige verschoppelingen!

& Jozef
stand-in

voor God de Vader

Hoor, hoe hij bidt
tot de vrouw
die hem het kind baart van een ander

Wees gegroet, Maria
Koningin

van de Bezette Gebieden!



Kerstgedicht volgens CHAT GPT (afgekeurd)
Het was Kerstmis als vanouds

De Herdertjes lagen aan het Oostfront

En de engelen zongen

Kristaallnacht!

Nacht van de Lange Messen!
De Plumpudding mislukte

Maria

overwoog abortus
En het is koud in de Oekraine

Vrolijk Kerstfeest
voor alle ROBOTS
van Goede Wil!



